
 

 

 

Reisverslag Nieuwjaarsduik Zeeland 
 

    W2305 van 30 december 2022 tot en met 6 januari 2023 
 

         
 
 

     
   
 



 

 

 

Inleiding  
 

Het Landal Strandresort Nieuwvliet –Bad is de plaats van handelen. 
Het volledige( Zeeuws) Vlaanderen, ook Belgie is het jachtgebied. 
Frietkot, smotske, stamineke, ajuin, amai en goesting is het taalgebruik.  
Zij die zich geroepen voelden tot de nieuwjaarsduik zijn Hans (mr. kiekeboe), 
Joke, Francis, Tineke, Wieneke, Henk (mr.Best), Auktje ( bingo master), Marco. 
 
Zij die daadwerkelijk opgegaan zijn tot de Nieuwjaarsduik zijn de helden 
Wieneke, Tineke, Auktje en Marco. 
 

                               
 

     
 
 
 



 

 

 

Dag 1 – vrijdag 30 december 2022 
 

We vertrekken wat later uit Arnhem met Tineke, Wieneke, Auktje en Marco. 
Wij kennen elkaar al van eerdere reizen.  
In Veenendaal pikken we Henk, Hans, Joke en Francis op. 
De koffers passen perfect en met een zo goed als nieuwe bus gaan we op pad. 
We zoeven over de weg als een vorst, net geen last van de weekend files. 
In de buurt van Dordrecht hebben we trek in koffie en thee. Dan is Mc Donalds 
altijd paraat. Ondertussen maken we kennis met elkaar en zingen wat liedjes in 
de bus. 
Via de tunnel van Walcheren naar Zeeuws Vlaanderen, komen we in het vlakke 
Vlaamse land. Regen met een stevige wind horen hierbij. Vanaf de tunnel is het 
6 rotondes verder (iedereen telt luid mee) en komen rond 16.15 uur bij het 
Landal Park aan.   
 
In het gezellige huis nr. 122 treffen we een mooi versierde tafel aan. De vorige 
Tendens reizigers hebben dit zo achter gelaten, een heerlijk welkom. 
Iedereen heeft een lekkere kamer, er zijn voldoende douches en toiletten 
boven en beneden. De open keuken en de grote tafel zullen later erg goed van 
pas komen. 
De zithoek en voldoende ruimte om te dansen. Wat wil je nog meer op deze 
eindejaarsvakantie. Alles voor een gezellig verblijf is aanwezig.     
 

              
 
 huisje 122  
 

 



 

 

 

De gevarieerde huisjes staan ver uit elkaar en zijn rond een meertje aangelegd. 
Leuk gedaan. De Zeeuwse wind kan er makkelijk doorheen waaien. 
Het park ligt direct aan de dijk van de Westerschelde, waardoor de wind en de 
golven van de zee goed hoorbaar zijn. Een rustgevend geluid. 
Terwijl de koffers worden uitgepakt wordt een heerlijke maaltijd klaargemaakt 
door Auktje. Mihoen met wokgroenten en kip. Hmmm er bleef niets over. 
Aan tafel worden ideeën en wensen uitgewisseld. Erg leuke dingen, te veel om 
in een maand te doen. Winkelen, bezoek Brugge en Gent, strandwandeling, 
rustig aan doen, uitslapen, muziek, lekker uit eten, samen eten klaar maken. En 
dat allemaal in 1 week. Pfff. We spreken af dat we iedere dag tijdens het ontbijt 
bepalen wat we gaan doen. 
Tijdens het eten vertelt iedereen wat van zichzelf. Allemaal leuke gasten die zin 
hebben om er samen iets moois van te maken en dat gaat zeker lukken.  
 
En zoals het hoort aan het einde van het jaar een toetje koffie/thee met warme 
oliebollen. Er zijn er genoeg. 
Zo’n reisdag is best vermoeiend, met al die indrukken. Na een lekker drankje de 
bedden opgezocht. De goede sfeer hebben we nu al te pakken.   
 
 

         
 

Francis     Tineke     Henk 
 



 

 

 

             
 

Joke      Wieneke     Hans 
 

           
 
Marco met pinkelhout   Auktje, de Bingomaster  
 
 



 

 

 

      

Dag 2 – zaterdag 31 december 2022 
  
Lekker uitslapen na een lange reisdag voor de meesten van ons. Aan het ontbijt 
in pyjama aan de warme broodjes en lekkernijen. 
Het ontbijt loopt over in het drinken van Koffie met oliebollen en beignets. 
Breed overleg geeft een bezoek aan Sluis aan. Iedereen wil graag winkelen en 
naar buiten. 
Sluis is een mooi klein vestingstadje dat bestaat uit twee winkelstraten, met 
een molen en leuke restaurants.  

                
 

Overzichtelijk winkelen met zowel de bekende als onbekende winkels. De 
oorlogsbuit bestaat uit een mooie tas voor Joke, presenten voor de Bingo, 
allerlei andere snuisterijen. Hans moet nog wachten op de Blokker. 
Tussen door even een drankje en hapje in een restaurant. 
 



 

 

 

 
Lekker warme drank en tosti boem-boem en garnalenkroketten  
 
De Hema in voor een nieuwe portemonnee. Gelukkig dat de winkels op 
oudjaarsdag sluiten om 5 uur.   
Boodschappen doen bij de Jumbo, tot onze verrassing geheel leeggekocht door 
Duitsers. Thuis gekomen wordt er een heerlijk voorafje op tafel getoverd met 
lekkere aanvullingen. Niet te veel omdat vanavond nog meer op tafel komt. 
Sommigen gaan een slaapje doen om vanavond weer fit bij de knallende 
kurken te zijn. 
Voor de feestavond heeft Tineke gevulde eitjes gemaakt naar eigen recept. 

          
 

 



 

 

 

Recept: 
Men koken 16 eieren ca 7. minuten, pellen en  halveren. Het eigeel verzamelen 
en mengen met fijngesneden ham en Belgische mayonaise. En smullen maar!! 
Ook van de verschillende salades werd erg goed gebruik gemaakt. 
  
Inmiddels wordt de meegenomen geluidsinstallatie in stelling gebracht. 
Dat gaat niet zonder moeite, maar Wieneke weet raad en we kunnen 
verzoeknummers aanvragen en dansen. 

 

   
  

Dansen op muziek van Metallica tot hippiemuziek uit San Francisco 
 
Om 23.54 uur staan we klaar met de glazen in de hand en tellen af….. 
Boem het jaar 2023 is er en we wensen elkaar geluk en veel gezondheid toe. 
Langzaam dansen we met ABBA de nacht en het nieuwe jaar in. 
Weinig vuurwerk maar heel, heel veel wind. 
 

Dag 3 – zondag 1 januari 2023 
 

Heerlijk uitslapen en zo hoort dat ook. 
Inmiddels is Wieneke de Koffie koningin en Hans de Thee koning. Vanaf nu 
hebben we bij het ontbijt heerlijke koffie en thee.  
Met Joke gaat het beter na haar malheur. Een beetje rustig aan en met wat 
oliebollen en appelbeignets weer op de been.  
 



 

 

 

Na veel aandringen van Wieneke en Tineke gaan ook Auktje en Marco in hun 
zwemkledij mee naar het strand voor de nieuwjaarsduik. 
Op een bijna verlaten strand heeeeel snel de bovenkleding uit en heeeeel snel 
gaan Auktje en Marco helemaal in zee, kopje onder. De aanstichters beperken 
zich tot slechts tot pootje baden. Brrr, snel aangekleed en terug naar het huisje. 
 
Een warme kop koffie en alles is weer vergeten, behalve de leuke herinnering 
en een goed begin, want dit voornemen is al uitgevoerd. 
Kroketten en frikandellen zijn de beloning voor deze heldhaftige actie. 
In de middag konden we eindelijk naar het strand voor een lekkere wandeling 
om het nieuwe jaar in te luiden. De stevige wind hoort bij Zeeland, gelukkig 
geen regen. Terug in het huisje genoten van de opwarmertjes.  
Na het avondeten eens de tijd genomen voor spelletjes. Dammen met Henk. 
Marco moest het afleggen tegen dit talent. Kleuren, tekenen en andere 
hobby’s worden via de tafel en de i-pad gespeeld. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       
                               

 
 

Dag 4 – maandag 2 januari 2023 
 
Gelukkig is Joke weer de oude en aan het ontbijt kiezen we voor een rustige 
ochtend, een wandeling over het park en heerlijk uit eten in een goede 
strandtent. Een programma om je mond bij af te likken. 
Voor de dames een opmaak sessie. Ook Henk en Marco moeten daaraan 
geloven. 



 

 

 

Poeder, lipstick, eyeliner, nagellak alles wordt ingezet om het 
schoonheidsideaal te bereiken. 
Marco wordt er zeker niet mooier op, maar de anderen zeer zeker wel. 
Tussen de sessie door, met uiteraard veel op- en aanmerkingen wordt een 
lichte lunch opgepeuzeld.  
De resultaten van de make-up sessies blijven tijdens de winderige en erg natte 
wandeling over het park niet zitten. Niet getreurd, het kan opnieuw worden 
aangebracht. 
Dan het hoogte punt voor Joke, Hans en Francis is de BINGO. 
 
De strenge en rechtvaardige Auktje wordt gekozen als Bingo master. Ze krijgt 
de grote strik voorgebonden en is vanaf dat moment de baas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                              

  

 

 

 

Voor iedereen zijn er prijsjes. Een mooie spelletjesdoos voor Henk, een warme 
knuffel voor Hans, lekkere geuren voor de dames. Toch wel spannend zo’n spel. 
Allemaal tevreden met de prijzen, het spel en de Bingo master. 
 
 
 
 
 



 

 

 

‘s Avonds gaan we uit eten bij strandtent PUUR. In het donker met de bus via 
het fietspad over de duinen tot op het strand gereden. Mooie plek aan het 
raam uitgezocht, waarbij de rode lichtjes van de windmolens en de 
voorbijgaande schepen naar Antwerpen goed te zien zijn. Eerst een broodje 
vooraf en daarna puzzelen wat je wilt eten. De keuze op het menu is groot.  Vis, 
schelpen, garnalen, er gaat van alles dampend voorbij en het ruikt en smaakt 
heerlijk. 

          
veel vis en gekwebbel 
 

  
                                                             
Henk en Auktje vinden “het best”.  
Bij het wegrijden komt de bus vast te zitten in het mulle zand. Met vereende 
krachten werd de bus uit het zand geduwd. Wat een avontuur.  
Voldaan rollen we onze kamers en bedden in. Om het huis waait nog steeds de 
stevige Zeeuwse wind. 



 

 

 

Dag 5 –  dinsdag 3 januari 2023 
 
Het rustige ontbijtje begint rond 9.15 met gekookte/gebakken eieren. 
De dames doen het rustig aan. 

  
We besluiten om naar Brugge te gaan en daar een boottocht te maken. 
Op naar Brugge. Via een landelijke route met een molen bij het plaatsje 
Retranchement. 

   
Prachtige oude stad met veel oude huizen, maar wel erg druk met toeristen. 
Langs veel chocoladewinkels eerst maar eens van de Vlaamse fritten proeven in 
een stamineke (Belgische kroeg). 
Daarna de boottocht door het centrum. Heel veel oude gebouwen en bruggen 
te zien vanuit de open boot. Hans kon het niet laten onder elke brug Kiekeboe 
te zeggen. Joke vond de tocht best spannend, gelukkig kon ze tussen Auktje en 
Marco ervan genieten.  



 

 

 

  

 

Genieten van Brugge…… 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de boottocht nog een fijne wandeling door het centrum langs de grachten 
en pleinen met de vele mooie panden.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
 

 



 

 

 

   
 

Dorstig vallen we een echt typisch Vlaams stamineke binnen. Amai. 

 
 

Glühwein, warme chocolademelk, iedereen was meteen opgewarmd. 
In het donker naar huis gereden waar we een licht eten. Een voorafje met zalm 
en avocado gaat er goed in. Daarna plaatgrillen, mmmm. Na wat dansjes op 
muziek naar keuze gaan we naar de kamers. Hans vindt het maar moeilijk om 
te gaan slapen, hij is niet van de dansvloer te slaan.  
 

 
 



 

 

 

Dag 6 – woensdag 4 januari 2023 
 
Na het openen van de gordijnen zien we dat het eindelijk droog is deze 
ochtend. Dus de lang verwachte strandwandeling gaan we maken. Ondanks de 
harde wind. 
 

   
Nadat we wat spelletjes hebben gespeeld, gaan we met een aanloopje we het 
strand op. We kiezen ervoor om met de wind in de rug te lopen. Joke vindt het 
wel een beetje eng, maar de anderen helpen haar en ze zo laat iedereen zich 
zandstralen. 
  
          
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aan de andere kant staat Marco met de bus de helden op te wachten. 
Daarna het idee van Hans uitwerken: een verrassingsdiner. 
We besluiten dat alle zes de reizigers een menugang voor z’n rekening gaat 
nemen. Ook moet het gerecht gepresenteerd worden. Nu al dolle pret.  
Om het diner dansant te beginnen maakt Hans een welkomstdrankje. 
Het diner begint met een amuse door Wieneke gemaakt, zalm met 
roomkaasrolletjes. Daarna een voorgerecht van drie soorten paté door Joke, 
gevolgd door een paddenstoelensoep met dakje door Hans, entrecote met een 
ansjovis saus door maître Henk, een groente taartje door Francis en een 
heerlijke toet door Tineke. Heus waar, we hebben 3 uur  getafeld en van 
dansen is niks terecht gekomen deze vanavond. 
 

     
 chef voorafjes  chef van desserts            onze held op sloffen 
 



 

 

 

     
tafel met amuse   soep met dak  toespraak Hans 
 

 
Hoppa, beginnen maar 



 

 

 

           
 

              
  foto te laat, het is al bijna op  ansjovissaus met vlees??? 
 
Iedereen een recept en een paar kilo rijker. Allemaal handig in de keuken.  



 

 

 

Dag 7 – donderdag 5 januari 2023 
 
Vanochtend wordt gestemd om Gent/Gant te gaan. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
Onderweg nog een keer Vlaamse woorden oefenen, Amai. 
Al wat gewend aan de drukte in Brugge, valt het hier wel mee. 
Door de grote winkelstraat naar de beroemde Graslei, de 2 kathedralen en het 
zeer oude kasteel Gravensteen. 
 

 
  



 

 

 

Maar eerst even een kop koffie in een Vlaams café. 
Vanuit het café gaan we richting de twee kathedralen. De eerste kerk wordt 
gebruikt om kaarsen aan te steken voor familieleden. 

                                                               
de hele voorraad kaarsen ging er doorheen  
 

        
 
het rijke Vlaamse leven van de middeleeuwen  



 

 

 

        
In de st Baaf is het beroemde schilderij, een drieluik van de gebroeders van 
Eijck weer te zien. 
“De aanbidding van het Lam” uit 1432 is een hoogtepunt van de kerkelijke 
kunst. Na een jarenlange renovatie was dit onze kans en het was rustig. We 
konden er meteen ervan genieten. Iedereen is onder de indruk van de Adam en 
Eva aan de zijkanten, met de drie eenheid in het midden.  Hans wijst ons 
fijntjes op de gebrandschilderde ramen. Het geeft aanleiding tot verdere 
gesprekken s’ avonds over geloof.  
 
 
 
 
Na al dat culturele gedoe willen we uit eten in Gent. 
Aan de Graslei kunnen we lekker rustig zitten en de kaart staat ons aan. 
Bijna alles van de kaart wordt besteld. Herten biefstuk was favoriet, mmmm. 
Toch begint het al te kriebelen omdat morgen de terugreis gemaakt moet 
worden. Nu al? Jazeker. We vertellen elkaar wat we van de vakantie hebben  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Na al dat culturele gedoe willen we uit eten in Gent. 
Aan de Graslei kunnen we lekker rustig zitten en de kaart staat ons aan. 
Bijna alles van de kaart wordt besteld. Herten biefstuk was favoriet, mmmm. 
Toch begint het al te kriebelen omdat morgen de terugreis gemaakt moet 
worden. Nu al? Jazeker. We vertellen elkaar wat we van de vakantie hebben 
gevonden. Wat het meeste langskomt is de gezelligheid, ontspannenheid en de 
leuke deelnemers. Heerlijk omdat te horen. 
Al mijmerend sloffen we langs de Graslei, met zijn prachtig verlichte bruggen 
en kerken. 
De straten glimmen van een druilerig regentje, maar de hierdoor glimmende 
straten en de prachtig aangelichte middeleeuwse universiteit geven een mooie 
sfeer.     
 
 
 
 
 

          
 



 

 

 

 
 Door het donker terug naar Nieuwvliet. De vele rotondes werden geteld.  
Thuis aangekomen worden de koffers op orde gebracht en zijn die alvast klaar 
voor vertrek. Hierna nog genieten van een drankje en verder praten over wat 
we gezien hebben. Leuk om te horen dat iedereen verschillende dingen ziet om 
te onthouden. 
Alweer voor de laatste keer in het Zeeuwse bed stappen. Wat gaat zo’n week 
snel voorbij. Dromen van de mooie steden, van de gezelligheid, het strand en 
de wind, dansen en muziek.  
 

       
  gezelligheid strand en wind  dansen en muziek 
 
 

      
stedentrips   jezelf zijn 1    jezelf zijn 2 
 
 
 



 

 

 

Dag 8 – vrijdag 6 januari 2023 
 

Alweer de laatste dag, wat gaat het toch snel.  
Dit keer een ontbijtje uit de hand. Daarna met een militaire discipline koffers 
naar de bus, bedden afhalen, checken badkamers, stofzuigen, vaatwasmachine 
uitruimen, laatste check en dan…….. 
Pff kijken of alles in de bus past. Wonderwel lukt dat zonder iemand achter te 
laten.   
Door de tunnel op weg naar Rosmalen waar Wieneke wordt afgezet en 
opgehaald. Ondertussen zingen we de hele weg kinderliedjes. Hans kent ze  
allemaal. Hoeveel kan je zingen in 2 uur. Daarna op naar Veenendaal waar we 
afscheid nemen van Henk, Francis, Joke en Hans. 
Netjes op tijd komen we aan in Arnhem. Vanaf hier gaat Tineke op weg naar 
Sappemeer. 
 
We hebben genoten van een heerlijke week. Ontspannen, lekker eten, 
aandacht voor elkaar. 
 
We hebben allemaal veel plezier beleefd aan deze reis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


